
 

    Kerstconcert 2023 

 

“Volg je hart,  

want dat klopt altijd” 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Rhythm Voice 
 



Openingslied: Eer zij God 

Eer zij God in deze dagen. Eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. 

Gloria - in excelsis Deo.  
 

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. 

Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is. 
Gloria - in excelcis Deo. 

 

Lam van God Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen peis en vree, Kyrieleis. 

Gloria - in excelsis Deo. 

 
Lied: Joy to the world 

 

Openingsgedachte:  

Stel je voor: er is geen hemel. Het is simpel als je het probeert. 
Er is geen hel onder ons. Boven ons is alleen lucht. 

Stel je voor dat alle mensen daar vandaag leven. 

Stel je voor: er zijn geen landen. Het is niet moeilijk om te doen. 
Niets om voor te doden of te sterven. Ook niet voor een geloof…  

 

Stel je voor dat alle mensen zouden samenleven in vrede.  
Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben, maar ik ben niet de 

enige. Ik hoop dat we op een dag samen komen.  

En de wereld zal een eenheid zijn. 

 
Stel je voor: er is geen bezit. Ik vraag me af of jij het kan.  

Geen lust naar hebzucht of honger. Een gemeenschap van mensen. 

Stel je voor dat alle mensen daar de wereld samen delen. 
Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben, maar ik ben niet de 

enige. Ik hoop dat we op een dag samen komen.  

En de wereld zal een eenheid zijn. 
 

 



Lied:  For unto us 

Lied:  Christmas lullaby 

 

Tekst: De vier kaarsen 
Heel langzaam brandden eens vier kaarsen. De omgeving was zo 

rustig dat men ze kon horen spreken.  

 
De eerste kaars zei: "Ik ben de kaars van Vrede. Ik deed zolang mijn 

best opdat mensen geen ruzie zouden maken, dat ze geen wapens 

zouden gebruiken, dat ze niet zouden slaan voor een 
meningsverschil. Maar er blijft oorlog overal, en waar mensen in 

groepen samenkomen blijven er twisten ontstaan. Wat heeft het 

voor zin dat ik voor hen brand?"  
Haar vlammetje werd met harde hand gedoofd.  

 

De tweede kaars zei: "Ik ben de kaars van Vertrouwen. Meestal kan 

ik gemist worden. dus heeft het geen zin meer dat ik blijf branden. 
Want ik leer mensen dat ze samen er iets moois van kunnen maken 

maar ze luisteren niet. Hun vertrouwen is te klein." Toen ze stopte 

met praten, blies ze zichzelf met een laatste zucht uit.  
 

Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars: "Ik ben de kaars van 

de Liefde, Ik heb de kracht niet gekregen om te blijven branden. De 
mensen negeren me. Ze vergeten zelfs hun naasten te beminnen. Ik 

had zo gehoopt dat ik mensen kon helpen om elkaar warmte te 

geven en te laten weten dat er altijd iemand is die van hen houdt."  

Ze kreeg steeds minder de ruimte en langzaam werd haar de lucht 
ontnomen en doofde uit. 

 

Plots kwam er een kind aan en zag de drie gedoofde kaarsen. Het 
keek naar de kaars van de vrede waarvan het licht verdwenen was, 

en naar de kaars van het vertrouwen en naar kaars van de liefde. 

"Waarom branden jullie niet langer" riep het kind vol ontzetting uit. 
De drie kaarsen spraken en vertelden hoe slecht het met hen ging. 

Nadat dit alles gezegd was begon het kind te huilen.  



 

Toen zei de vierde kaars: "Wees niet bang mijn kind. Nu ik nog 

brand kunnen we de andere kaarsen weer aansteken, want ik ben 

de kaars van Hoop!" Met glanzende ogen nam het kind de kaars van 
de Hoop en stak de andere kaarsen weer aan.  

 

Wij hebben geen hopeloos einde, maar een eindeloze hoop. Laat 
Gods licht van Hoop helder schijnen door jou heen, dan mag je zijn 

Vrede en Liefde ervaren. 

 
Lied: Happy X-mas 

 

Gedicht 
 

Het geschenk van Kerstmis 

is dankbaarheid in jezelf ontdekken. 

 
Het geschenk van Kerstmis 

is vrede in jezelf ontdekken. 

 
Het geschenk van Kerstmis 

is stilte in jezelf ontdekken. 

 
Om zo na Kerstmis 

in dankbaarheid op weg te gaan. 

 

Om zo na Kerstmis 
in vrede op weg te gaan. 

 

Om zo na Kerstmis 
in stilte op weg te gaan. 

 

Om zo na Kerstmis 
dankbaarheid 

vrede 



stilte 

liefde  

te geven 

oneindig……. 
 

Harten van dankbaarheid 

 
Lied: Christmas morning 

Christmas morning I'll be here 

With the sun I'll watch you rise 
Don't worry, close your eyes 

Christmas morning I'll be here 

Turn off the lights 
But don't be afraid 

I'll scare all the monsters away 

 

Christmas morning I'll be here 
You can tell me what you've seen 

May your nightmares turn to dreams 

And may all your dreams come true 
Under the stars 

To the break of dawn 

Follow your heart to a new day 
 

Christmas morning I'll be here 

And you can tell me what you've seen 

May your nightmares turn to dreams 
And may all your dreams come true 

'Cause there'll be a time 

Where I won't be around to protect you 
I'll be somewhere 

You won't be able to get to 

 
 

 



Lied: Durme, durme 

Slaap, slaap, moeder's kleintje, vrij van zorgen en verdriet (Luister, 

mijn vreugde, naar de woorden van je moeder, de woorden van 

Shema Yisrael) Slaap, slaap, moeders kleintje, met de schoonheid 
van Shema Yisrael 

 

Gedicht  
Elke dag  

wat warmte, 

een vriendelijk woord. 
 

Elke dag 

een beetje licht, 
iemand die je hoort. 

 

Elke dag 

ietsje fijn. 
Lieve God,  

mag het elke dag 

voor iedereen  een beetje  
Kerstmis zijn? 

 

Lied: Tell us 
 

Slotwoord  

 

Lied: Midden in de winternacht 
Midden in de winternacht ging de hemel open, 

Die ons heil ter wereld bracht antwoord op ons hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? Laat de 
citers slaan, blaast uw fluiten aan; Laat de bel, laat de trom, laat de 

beltrom horen: Christus is geboren! 

 
 

 



Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 

Bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet? Laat de 

citers slaan, blaast uw fluiten aan; Laat de bel, laat de trom, laat de 
beltrom horen: Christus is geboren! 

 

Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien alle bomen, 
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet? Laat de 

bel, bim-bam, laat de trom rom-rom, keere om, keere om, laat de 
beltrom horen: Christus is geboren! 

 

Ziet reeds staat de morgenster, stralen in het duister, 
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister. 

Die ons weldra op zal gaan. Herders blaast uw fluiten aan. Laat de 

bel, bim-bam, laat de trom rom-rom, keere om, keere om, laat de 

beltrom horen: Christus is geboren! 
 

Lied: How many kings 

Lied: Merry Christmas everybody 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

“Een waardevol leven is een verzameling  
van dankbare momenten.” 

 

 
 

Rhythm Voice bedankt u voor uw komst   

en wenst u een liefdevol 2024! 


