22 JUNI 2024

19.30 tot 20.30 uur
S X /Spoorbuurtkerk Anna Paulowna
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Dirigent: Vera van Tol
Pianist: Jing Zhou
Fluitist: Edith Beglinger
Bassist: Kees Bakkum
Drummer: Kees Tak
Percussie: Floris van Tol




ﬁ@ Caravan of love

Opening

@@ Hier

é% You are the reason

pj@ Imagine /

Tekst: Midzomer

De langste dag kust de kortste nacht,
eindeloos vloeit over in schemer,

de merel zingt de wereld “slaap zacht”
vreugde jubelt en fladdert,

de diepe zoem van een late hommel,
mijn huid voelt nog de zomerzon

nu ik moe ben van de dag .....

Ken ik nog slechts één verlangen:
nacht en sterren met een lach
als een moe kind te ontvangen,
want mijn ziel wil onbewaakt

op bevrijde vleugels zweven,
door de tovernacht geraakt

diep en duizendvoudig leven.

Intermezzo door fluitisten: Waves

Fields of gold

é@ Dat zou mooi zijn
é@ Perfect day



Tekst: Ontslag

Ik dien bij deze mijn ontslag in als volwassene. Ik heb
besloten de verantwoordelijkheid te nemen van een kind van
ongeveer 8 jaar oud.

Ik wil weer denken dat snoepjes beter zijn dan geld, omdat je
ze kunt eten. Dat de snackbar een vier sterren restaurant is.
Ik wil terug naar een tijd waarin het leven eenvoudig was. Een
leven vol kleuren, kinderliedjes, springen in de plassen en
zandkastelen bouwen. Een wereld waarin je gelukkig bent,
omdat je onwetend bent van alle zorgwekkende dingen.

Ik wil denken dat de wereld eerlijk is. Dat iedereen eerlijk is
en goed. Ik wil geloven dat alles mogelijk is. Ik wil weer
geloven in de kracht van een glimlach, knuffels, een
vriendelijk woord, waarheid, rechtvaardigheid, vrede,
dromen, verbeelding.

Dus bij deze dien ik mijn ontslag als volwassene in. En als je
het hier niet mee eens bent, dan ren maar achter me aan,
want ... Tikkie, jij bent um!

;}"@ Somewhere only we know

;}@ Als het golft

%@ Zwart wit
Intermezzo door Jing en Floris: Spanish Matador

Tekst: Konijn en zonnebloem

“Hoe doe je het?” Vroeg het konijn.

“Doe wat?” antwoordde de zonnebloem.

“Sterk blijven na alles wat je hebt meegemaakt”.



“Ik weet niet wat je bedoelt!” riep de zonnebloem. “Wil je het
uitleggen?”

“Nou, je hebt het verdragen dat de vogels in je zaden pikten
en je werd vertrapt toen je klein was. Je hebt allerlei dingen
bestreden die je bladeren zouden verwoesten. De zwaarste
stormen heb je doorstaan. Maar hier ben je, lang en sterk en
mooi. Ik bewonder je. Wat is jouw geheim?”

“Aha, nu begrijp ik het! Draai gewoon je gezicht naar het licht
dat hoop en liefde uitstraalt, dan kun je alles aan wat het
leven je te bieden heeft”.

“Hoe vaak moet ik dat doen?” vroeg het konijn.

“Elke dag,” antwoordde de bloem en hij hief zijn hoofd naar
de zon.

;% Here comes the sun

&% Three little birds hipsn

Dankwoord \

;}% Toegift ,
Zomertijd

Na het eten buiten spelen
en het liefst met zonder jas.
Ik weet nog dat dat vroeger

eén van de hoogtepuntjes was.




